
In 2021 hebben we met de MAF business club geld bijeengebracht voor een 

nieuwe hangaar in Suriname. Met leden van de club en de MAF zijn we in 

maart 2023 een week naar Suriname gegaan om de hangaar te bekijken. We 

hebben ook een medische post in de jungle bezocht en Bijbelschool Weejo, de 

Maf vliegt 2 keer per jaar evangelisten uit de jungle hier naartoe voor een 

week Bijbelstudie. Hierbij een kort verslag van de week.   

DAG 1:  9 maart 2023.  Na een korte nacht, 4 uur op, vlogen we om 8.15  weg. 

Na een goede vlucht kwamen we in Suriname aan om 13.35 uur. We  gingen 

toen gelijk naar hotel Torarica. Een heel luxe gebeuren met een tuin aan de 

rivier en wij kregen een extra ruime kamer vanwege de rolstoel. 

      

DAG 2: 10 maart 2023.  Na een goede nachtrust gingen we eerst naar de 

Kwattamarkt, dat stelde niet veel voor. Daarna zijn we naar het Suriname 

museum  gegaan, een onderdeel was het fort Zeelandia. Dat was 

indrukwekkend, een heel oud gebouw dat vroeger als fort diende, het ligt aan 

de Surinamerivier. Hier zijn ook de decembermoorden gepleegd. Erg 

indrukwekkend om die plaats te zien. We hebben daar geluncht en daarna 

door een park naar het hotel gewandeld. Na dit gebeuren zijn we gaan eten 

met de MAF gezinnen. Iedereen had een volwassene of kind toegewezen 

gekregen om een cadeau voor mee te nemen. 

     

DAG 3: 11 maart 2023. We zouden deze dag gaan vliegen naar een project van 

MAF, maar er waren niet voldoende vliegtuigen beschikbaar, die aan de 

normen van MAF voldoen. We zijn nu i.p.v. de laatste dag naar de nieuwe 

hangaar gegaan. Die is heel groot en wordt heel mooi, maar nog lang niet 

“bijna” af zoals we vooraf hoorden. We kregen een hele lange toespraak van 



Andy, de directeur van MAF Suriname. Hij bedankte ons voor ons bezoek, 

maar bovenal voor de hangaar. In groepjes kregen we een korte rondvlucht 

boven Paramaribo. Na die lange zit zijn we naar de gezinnen gegaan waar we 

de vorige dag kennis mee hadden gemaakt. Dat was heel leuk om te zien hoe 

die mensen wonen. Daarna weer naar het hotel en na een dagsluiting de 

koffer in. 

     

DAG 4:  12 maart 2023. Na wederom een goede nacht gingen we gesplitst 

naar twee kerken. De dienst begon een kwartier later en duurde bijna 2 uur, 

maar was heel mooi. Bij ieder lied en gebed ging men staan, dat was voor mij 

(Ben) wel een dingetje zoveel staan. Op een gegeven moment ging iedereen 

lopen om een hand te geven, een dynamisch gebeuren. De middag hebben 

we vrij genomen om ons voor te bereiden op hele mooie maar erg drukke 

dagen in de jungle. 

   

DAG 5: 13 maart 2023. Na een korte nacht was het om half 7 verzamelen bij 

de bus. Wij zaten in een iets grotere kist voor 10 personen en de anderen in 2 

MAF toestellen. Na een prachtige vlucht van anderhalf uur kwamen we aan op 

het grasvliegveld in Paloemeu vanwaar we met de kano verder gingen. Na een 

tocht met de kano van ongeveer 2 uur kwamen we in Weejo aan dit is een 

Bijbelschool  voor Indiaanse evangelisten, die in de jungle een eigen 

gemeente hebben. Prachtig werk hoe de boodschap van God ook zo verspreid 

wordt.  We werden warm welkom geheten met een luid applaus. Daarna 

werden cadeautjes uitgedeeld. Tot slot van deze mooie en drukke dag gingen 

we weer een uur varen, met een kussen voor de  billetjes en de rug, en 

kwamen aan op het Anaula Nature Resort met eenvoudige vrijstaande huisjes, 



prima. In en uit de kano en overal de rolstoel mee naartoe, dat was wel een 

uitdaging. 

     

DAG 6: 14 maart 2023. Na wederom een goede nacht gingen we weer varen, 

iets anders kan niet, naar het Marron dorp Laduani. Een  gids vertelde alles 

over het dorp en de mensen die er wonen. De rolstoel had het wel te 

verduren door kuilen en zand. Een onderdeel van het dorp is de medische 

zending. We kregen net uitleg hoe e.e.a. werkt toen Pieter en Joost, de 

piloten van de MAF, weg werden geroepen voor een spoed klus, zoals zij het 

noemen. Er was een vrouw net bevallen van een zoontje van 24 weken toen 

ze hevig ging bloeden, op naar het ziekenhuis in Paramaribo. Ter plekke werd 

er onder ons gecollecteerd om de bootreis naar het vliegveld te betalen, waar 

de familie geen geld voor had. De vrouw is gelukkig op tijd in het ziekenhuis 

gekomen. Nu konden we direct het mooie werk van de MAF zien, het verschil 

tussen leven en dood. Na de uitleg van de medische directeur zijn we gaan 

lunchen in het dorp en daarna met de kano weer terug naar het resort. 

Sommigen van onze groep zijn toen gaan zwemmen in de Tang Loekoe 

waterval. Tot slot van weer een mooie dag zijn we Kaaimannen gaan spotten 

in het donker. Ook een hele belevenis. Een Kaaiman is en kleine krokodil, we 

hebben er 3 gezien. 

       

DAG 7: 15 maart 2023. Nu gaan we weer naar de bewoonde wereld. Eerst 1 

uur varen naar de dichtstbijzijnde wegen, daarna 1,5 uur met de bus. Vlak na 

de middag komen we aan bij Marijke v.d. Plaat, zij is  zendeling. Een mooi 

verhaal wat ze allemaal doet onder de jeugd in het dorp zonder dagelijkse 



backups. Daarna  zijn we naar een nieuw  hotel gegaan, Greenheart hotel, erg 

klein maar wel netjes. Wij hebben de  dagsluiting verzorgd. 

     

DAG 8: 16 maart 2023. De laatste dag in dit schitterende land. We zijn 

uitgebreid afscheid gaan nemen van het MAF team Suriname. Na een 

uitgebreide  lunch was het afscheid best emotioneel. Na een korte terugreis 

naar het vliegveld vlogen we om 16.45 uur weer terug naar huis. Op Schiphol 

kwamen we vrijdag 17 maart om 5.30 uur aan.  

     

We kijken terug op een goed verzorgde reis door de MAF met een prachtig 

land, een leuke behulpzame groep en mooi weer, dus een volle 10. 

     

     



     


